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Weg met ‘onze’ cultuur! Maar investeer wel in
goed cultuuronderwijs

Christiaan Weijts stelde op dit platform voor om elke 18-jarige 500 euro
te geven, ter besteding aan Europese kunst en cultuur. Dat heeft
helemaal geen zin, reageert Evert Bisschop Boele. Investeer die 500 euro
per 18-jarige liever in de ontwikkeling van goed kunstonderwijs op de
basis- en middelbare school. Daar doen we onze samenleving een veel
groter plezier mee.

In Italié krijgt elke 18-jarige 500 euro om te besteden aan Italiaanse kunst en cultuur,
als tegenwicht tegen islamitische radicalisering. Christiaan Weijts vindt dat, getuige zijn
blog op Cultureel Kapitaal, ook uitstekend passen in Nederland. 'Onze’ cultuuris
immers een stuk beter dan alle andere, zegt hij minister Schippers na. En zeker dan die
achterlijke islamitische cultuur. En omdat wij onze superieure waarden danken ‘aan
schrijvers en zangers, aan schilders en aan denkers’ moet die 500 euro voor iedere 18-
jarige ook in Nederland beschikbaar komen.

Moe en droevig word ik ervan. Maar het voelt ook als een burgerplicht om je teweer te
stellen tegen pogingen om een ingewikkelde werkelijkheid te versimpelen tot een platte
‘wij-zij'-boodschap. Dus toch maar twee opmerkingen, allebei over cultuur maar wel
over cultuur in twee verschillende betekenissen.

Cultuur is gedrag

Eerst een opmerking over cultuur in de brede zin van het woord. Daarmee bedoel ik
datgene wat mensen bindt tot een samenleving en wat mensen verdeelt in groepen,
datgene wat bestudeerd wordt in de culturele antropologie en de sociologie.

In de wetenschap is men er al een aantal decennia achter dat die cultuur niet een 'ding’
is. In het dagelijks taalgebruik 'hebben wij een (superieure] cultuur’ of ‘'hebben zij een
(achterlijke) cultuur’ (cultuur als boundary construction, noemt de antropoloog Fredrik
Barth dat). In werkelijkheid is cultuur niet iets wat je hebt, niet iets wat van jou of van
iemand anders kan zijn, niet iets wat in je zit. Je bent geen onderdeel van 'de
Nederlandse cultuur’ en je ‘bent’ ook niet Nederlands; je gedraagt je hooguit als een
Nederlander. Wat dat precies betekent is onderwerp van discussie en onderhandeling,
en betekende 50 jaar geleden iets anders dan nu.
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Anders gezegd: cultuur bestaat uit onze gedeelde en betwiste manieren van doen en van
spreken. Met die manieren van doen en van spreken bouwen wij voortdurend aan onze
sociale werkelijkheid, ieder afzonderlijk in voortdurende afstemming - of strijd - met
anderen.

Vanuit dat standpunt bestaat ‘onze’ Cultuur niet. Cultuur is een individuele activiteit en
cultuur is afstemming van gedrag. Als die afstemming lukt is het prachtig, als het niet
lukt (teveel boundary construction] is het rampzalig. Cultuur is daarom wellicht eerst en
vooral een morele opdracht - de opdracht om samen met anderen te leven.

Moslimextremisten lappen die opdracht aan hun laars. Dat is verwerpelijk. Maar dat
heeft niets te maken met 'de achterlijke islamitische Cultuur’ en zegt niets over de
superioriteit van Europa. Het zegt iets over de onwil van individuen om hun morele
opdracht tot samenleven te verwerkelijken - iets wat ze delen met bijvoorbeeld onze
mede-Europeaan Anders Breivik. En wie wil weten waarom ze dat doen, moet niet naar
hun collectieve "Cultuur’ kijken, maar naar hun individuele biografie zoals die in sociale
context tot stand is gekomen.

Kunst is geen pil

Dan iets over cultuur in de zin van 'kunst en cultuur’, datgene wat Christiaan Weijts
‘manifestaties van kunst en vermaak' noemt. Het idee is blijkbaar dat 18-jarigen die geld
krijgen om zulke manifestaties van kunst en vermaak te consumeren daar beter van
worden. Lees een Europees boek, bekijk een Europees schilderij, beluister een
Europees muziekstuk, en alles komt goed. Hier is sprake van dezelfde misvatting: dat
kunst een ding is, en dat er in zo'n ding iets consumeerbaars zit dat een heilzaam effect
heeft: kunst als pil.

Maar zoals cultuur in brede zin geen ding is, zo is 'kunst en vermaak’ dat ook niet. De
betekenis van 'kunst en vermaak’ zit niet in de ‘'manifestatie’, in het ding, het werk, de
uitvoering. Het zit overigens ook niet in het individu. Het zit precies daar tussen in. Ook
cultuur in de zin van kunst is gedrag: het is de relatie tussen het individu en muziek,
beelden, dans, drama, literatuur. Die relatie is individueel maar speelt zich af binnen de
mogelijkheden van de sociale context. En hij is diep verankerd in de individuele
biografie.

Het heeft dus geen zin te investeren in het consumeren van Europese cultuur. Hitler was
Hitler en tegelijkertijd Wagnerliefhebber. Als je echt wil investeren in kunst als middel
om onze morele uitdaging met anderen samen te leven gestalte te geven, dan moet je
investeren op de plekken waar individuen dat kunnen oefenen. Dan moet je dus
investeren in projecten waar kunst en samenleving elkaar ontmoeten met dat oogmerk.
En je moet investeren in muziekonderwijs, dansonderwijs, dramaonderwijs, beeldende
kunstonderwijs, literatuuronderwijs. Maar dan wel in een vorm die er uiteindelijk om
gaat door middel van kunst een mens-in-deze-wereld te zijn. In termen van Gert Biesta:
om kunstonderwijs dat niet alleen (en misschien niet in de eerste plaats) socialiserend
(kinderen maken kennis met de canon) en kwalificerend (creativiteitsbevorderend) is,
maar vooral ook subjectiverend. Kunstonderwijs dat individuen vormt die in de
samenleving daadwerkelijk kunnen samenleven, vanuit hun eigen persoonlijkheid en in
respect voor anderen.

Investeer die 500 euro per 18-jarige liever jaarlijks in de ontwikkeling van goed
kunstonderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs, zou ik zeggen. Daar
doen we onze samenleving een veel groter plezier mee.
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